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Een zwarte mercedes
“Ik kon die man echt niet uitstaan! Zo vreselijk als... als...” Harry was ervan overtuigd dat oom Herman zoiets als “een tovenaar” of “jullie soort” zou zeggen. Hij had gelijk. 
“Precies zoals je vader,” flapte oom Herman eruit, omdat hij wist dat Harry dan boos zou worden. Harry was ook vreselijk boos, bijna net zo boos als oom Herman, maar hij hield zich in. Hij had geen zin om zijn oom een reden te geven om nog kwader te worden
Ze zaten in de auto, tante Petunia, Dirk, oom Herman en Harry. Oom Herman wond zich op over het feit dat meneer Wemel er vorig jaar zo’n zooitje van had gemaakt. Omdat hij hem net weer had gezien op King’s Cross Station was het vuur weer opgelaaid.
Harry had niet bepaald een rustig jaar achter de rug op Zweinstein. Het Toverschooltoernooi was fantastisch geweest, maar ook erg vermoeiend. Sirius, zijn peetvader was een grote steun geweest, maar nu in de auto bij de Duffelingen, miste hij zijn ouders meer dan ooit. Lily en James Potter waren grote tovenaars geweest, al wist Harry niet veel van ze af. Hij wist dat hij veel op zijn vader leek, maar de ogen van zijn moeder had.
Ook wist hij niet waarom ze vermoord waren door de duistere magiër Voldemort, wiens naam veel tovenaars en heksen niet uit durfden te spreken. Ze hadden het dan altijd over Jeweetwel of Hij Die Niet Genoemd Mag Worden. Harry durfde zijn naam wel uit te spreken, maar dan was hij een van de weinigen. Harry zou eigenlijk meer angst voor hem moeten hebben, want Voldemort had hem al een paar keer proberen te vermoorden. De eerste keer was hij nog maar een baby geweest, maar omdat zijn moeder haar leven voor hem had gegeven, kaatste de Avada Kedavra vloek terug naar Voldemort.
Van de Heer van het duister was toen niets over dan een schim en hij kon alleen het lichaam van iemand anders beheersen.  Dit had hij Harry zelf verteld toen hij was herrezen. Dat was ongeveer een maand geleden gebeurd, met Harry erbij. Maar Harry was niet bang. En zolang professor Perkamentus er was kwam alles goed. Iedereen zei dat dit de enige was voor wie Voldemort bang was al beweerde deze zelf van niet. En wat komen moest dat kwam toch wel en Harry zou er klaar voor zijn.
 Albus Perkamentus had zelfs verschillende maatregelen genomen nadat Voldemort zijn lichaam terug had. Alle leerlingen op Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus Pocus wisten dat Voldemort weer een lichaam had. De ouders van Carlo Kannewasser wisten dit ook, want Carlo was vermoord door Voldemort. En de leraren natuurlijk. Perkamentus had gevraagd of Arthur Wemel - de man waar oom Herman nog steeds over tierde - zoveel mogelijk mensen op het Ministerie van Toverkunst ook wilde overtuigen van de terugkeer van Voldemort. Want de minister van Toverkunst, Cornelis Droebel, wilde niet accepteren dat Heer Voldemort was herrezen. Professor Sneep, de man waar Harry een onnatuurlijk grote hekel aan had, moest ook iets doen of had het al gedaan, maar alleen als hij ‘bereid was’. Harry vermoedde dat Sneep moest spioneren. Severus Sneep was een Dooddoener geweest, een volgeling van Voldemort. Maar Perkamentus had het grootste vertrouwen in Sneep, alsof het zijn bloedeigen zoon was. Het Schoolhoofd geloofde in een tweede kans. Ook had het oude, maar wijze hoofd van Zweinstein, Rubeus Hagrid en Olympe Mallemour bij zich geroepen. Ze waren halfreuzen en volgens Harry moesten ze de reuzen overtuigen aan hun kant  te staan, want Voldemort wilde hen als bondgenoten. Ook moest Sirius in zijn dierlijke gedaante een paar mensen gaan opzoeken. Harry had het jammer gevonden dat zijn peetvader bij hem weg moest. Het waren mensen van de ‘oude garde’, zoals Perkamentus ze genoemd had. Harry vroeg zich af of hij de namen nog kan herinneren: Remus Lupos was erbij, een oude vriend van zijn vader net als Sirius. Hij was nu ook een vriend van Harry, weliswaar een weerwolf, maar daar hadden Harry, Ron en Hermelien geen moeite mee. Er waren nog twee andere namen genoemd. Harry moest hard nadenken. Oh ja, Levenius Lorredas of zoiets. Hij kende de man niet, maar was ervan overtuigd dat meneer Wemel een keer over hem had gesproken. De andere naam was die van een vrouw, hoe de naam luidde wist hij echter niet meer. Hij luisterde even naar zijn oom. 
“....het lef hebt om de schoorsteen aan diggelen te blazen, de kachel te vernielen en Dirk’s tong vele malen langer te maken” Harry moest bijna lachen al hij eraan terugdacht. Fred en George, de broers van Ron, hadden een snoepje achtergelaten waar je tong van opzwelt. Dikke Dirk was op dieet en lustte het snoepje wel. Toen Arthur probeerde te helpen gingen de Duffelingen door het lint, uiteindelijk was alles goed uitgepakt. “Het is toch ook belachelijk, reizen door een schoorsteen. Waarvoor haalde die gestoorde familie Wever je nou op?”
“Zwerkbal,” antwoordde Harry “en ze heten Wemel”.
 “Hoe wordt dat eigenlijk  gespeeld?” vroeg Dirk, die een grote nieuwsgierigheid voor (computer)spellen had.
“Op een ovaal grasveld, met vier ballen en twee teams van zeven spelers.” Harry wilde nog meer over zijn favoriete sport vertellen, bijvoorbeeld dat hij er heel goed in was, maar daar had hij geen zin in. Het was wel zo verstandig om niet te zeggen dat het in de lucht op bezemstelen werd gespeeld want dan zou Herman een woedeuitbarsting krijgen en dat was niet handig achter het stuur.
 
Heel eventjes later kwam oom Herman met de mededeling dat Harry een weekend naar mevrouw Vaals moest. Mevrouw Vaals was een oude, gekke vrouw die in de buurt van de Duffelingen woonde en bij haar dropten ze Harry als ze wilden dat hij hun niet tot last was. Ze had een huis dat rook naar bloemkool en katten. Harry moest vaak allemaal fotoboeken bekijken met foto’s van katten die ze had gehad. Alleen de vorige keer was het gezelliger. Ze had haar been gebroken door een van de katten en hij mocht televisie kijken. Harry herinnerde zich toen dat de laatste naam die Perkamentus had genoemd tegen Sirius Arabella Vaals was. Een en dezelfde persoon? Hij kon het aan haar vragen. Maar dan had ze wel goed voor hem verborgen gehouden dat ze een heks was. 
“Luister je wel, Harry?”
Harry had niet geluisterd. “Ik zei dat je naar haar toe moest omdat wij een weekend naar tante Margot gaan.”
Tante Margot was geen familie van Harry, ze was de zus van Herman. Hij had zo mogelijk een nog grotere hekel aan haar dan aan de Duffelingen. Hij had haar zelfs een keer opgeblazen en was weggelopen.
“Gelukkig hoef ik dat mens niet te zien” mompelde Harry, maar dan net iets te hard. Herman draaide  zich bliksemsnel om. “ZEG DAT NOG EENS ALS JE DURFT!” 
Herman zag alleen niet waar hij op af  reed. Recht voor hen stond een zwarte mercedes geparkeerd en Herman probeerde pas te ontwijken nadat Petunia “KIJK UIT” had geschreeuwd. Het was al te laat. 
Toen Harry niks meer hoorde, durfde hij zijn ogen pas weer open te doen. Nadat de rook was opgetrokken zag Harry dat tante Petunia stil lag en er een straaltje bloed langs haar voorhoofd stroomde. De airbag had bij oom Herman wel gewerkt en Dirk had evenveel schrammen als Herman. Harry was  alleen maar geschrokken. Zijn deur ging open. “Gaat het? Dat ziet er niet goed uit.” “Oh, wat erg. Kom er maar uit hoor. De ambulance is gebeld.” Buiten zag Harry hoe slecht de auto eraan toe was. Alleen waar Harry gezeten had waren er geen kreukels. De zwarte mercedes had bijna niets. Iemand legde zijn hand op de schouder van Harry. Het was mevrouw Vaals. Achter haar stonden nog een heleboel meer mensen.
Even later  kwam er een ambulance aan, die tante Petunia op een brancard hielp. Mevrouw Vaals liep naar oom Herman toe. “Gaat alles goed? Ik neem Harry maar alvast mee. Is de achterklep open?”  
Herman mompelde wat, niet goed beseffend wat er net gebeurd was. Hij had al zijn aandacht op Petunia gericht. Hij en Dirk gingen mee in de ambulance, die aanzienlijk naar beneden zakte onder het gewicht van de twee. 
De mercedes stond toevallig in de buurt van het huis van mevrouw Vaals, dus hoefden ze niet ver te lopen met de spullen van Harry. 
Voor alle mensen die buiten stonden - de hele straat - moet het een raar gezicht zijn geweest; een jongen en een oude vrouw die een kooi met een sneeuwuil, een grote kist en een ketel vol boeken naar huis slepen. Mevrouw Vaals vond het wel heel gewoon, ze had zelfs geweten dat Harry schoolspullen mee had. De Duffelingen hadden zeker gezegd dat hij terugkwam van zijn kostschool. Tegen vele mensen die wisten dat Harry bij de Duffelingen woonde hadden ze gezegd dat Harry heel het jaar in St. Walpurga’s Gesloten Inrichting voor Onverbeterlijke Jonge Criminelen was.
Het was allemaal zijn schuld, dacht Harry. Hij had dan wel een hekel aan de Duffelingen, maar hij wenste ze niet dood of zo. De gedachte aan zijn tante die naar het ziekenhuis gereden moest worden, zorgde ervoor dat Harry zich schuldig voelde.
Ze brachten de spullen van Harry naar de logeerkamer. “ Ik maak wel wat te eten klaar” zei mevrouw Vaals. Het was tegen etenstijd en Harry had best trek. Het huis rook niet meer naar bloemkool en mevrouw Vaals deed veel aardiger. Nadat hij zijn spullen had neergelegd en Hedwig uit haar kooi had gelaten, ging Harry naar beneden. Het eten smaakte hem lekker. Mevrouw Vaals had haar best gedaan op de heerlijke macaroni. Ook het puddinkje toe was verrukkelijk, maar Harry was erg stil. Hij moest steeds weer aan de Duffelingen denken. Alsof ze zijn gedachten kon raden, zei mevrouw Vaals. “Het is niet jouw schuld, hoor liefje.’
“Dat is het wel,” reageerde Harry. ”Oom Herman werd boos op mij en draaide zich om en toen...”
“Maak je maar geen zorgen. Het komt wel goed. Je hebt trouwens nog geluk gehad. De auto zag er slecht uit.” zei ze. 
“Die mercedes had geen deukje.” Mevrouw Vaals dacht even na. “Die mercedes was ook betoverd, dus zo raar is dat niet. Als je oom wel had opgelet zou hij wel controle over het stuur zijn kwijtgeraakt en was precies hetzelfde gebeurd. Precies voor de neuzen van al die Dreuzels.” Ze was dus wel een heks. Dreuzels waren niet magische mensen en deze term werd allen door tovenaars en heksen gebruikt.  
Er volgde een lange stilte en Harry keek Arabelle doordringend aan.“Waarom hebt u nooit eerder gezegd dat u een heks bent?” vroeg Harry
“Dat wilde Albus niet. We zullen het je morgen wel uitleggen, ik heb een paar mensen uitgenodigd. Je krijgt veel te horen, morgen. En jij moet ook even bijkomen van deze vermoeiende dag.” Dat was waar. Harry moest alle indrukken van vandaag tot zich laten zinken. Het was niet zo dat het afscheid van Zweinstein en al zijn vrienden en de tocht op de Zweinsteinexpres zo vermoeiend waren geweest. Maar het ongeluk en het feit dat mevrouw Vaals een heks was moest hij even laten bezinken. Toen hij in zijn bed lag  viel hij bijna meteen in slaap.

Het verleden
Harry had een mooie droom die veranderde in een nachtmerrie.
Hij was op het Zwerkbalveld bij zijn school. Het was prachtig weer en hij moest tegen Ravenklauw spelen. De zoeker van Ravenklauw was een meisje genaamd Cho Chang. Harry was al een tijdje verliefd op haar. Opeens vloog ze naast hem. Ze fluisterde zacht tegen hem: “Ik vind je leuk.” “Ik jou ook” fluisterde Harry terug. Toen werd het opeens hartstikke donker en begon het vreselijk hard te regenen. Vanuit het niets verscheen opeens Voldemort op een bezemsteel. Hij trok zijn toverstok en riep AVADA KEDAVRA en er was een straal groen licht. Cho viel naar beneden en Harry ging haar achterna. Even later hoorde Harry dezelfde vloek en werd helemaal bezweet wakker. 
De zon kwam net op. 
Harry bleef geboeid kijken naar het kleurenspel in de lucht. Een kwartier later kwam hij aangekleed en fris de
trap af en hoorde dat mevrouw Vaals bezoek had.
“.....blij dat je gekomen bent, Brenda. Ik kan het hem echt niet alleen vertellen. Ik weet niet of hij klaar is om alles te weten. Waarschijnlijk heeft hij nog geen eens verwerkt dat de man die zijn ouders heeft vermoord, terug is. Ik weet echt niet wat ik hem moet vertellen.”
“Hij heeft het recht het te weten. Juist omdat Voldemort terug is moet hij het weten. Dat heeft professor Perkamentus toch zelf gezegd. Harry is een kind van Lily en James, dus hij is zeker net zo slim. Hij moet de waarheid een keer te horen krijgen. Dat gaan we vandaag doen. Hoe laat komt Albus eigenlijk?” hoorde Harry een andere vrouwenstem zeggen. Hij was op de trap gaan zitten, maar liep nu naar beneden.
“Goedemorgen Harry. Heb je lekker geslapen? Dit is Brenda de Jong, een schoolvriendin van je moeder.”
Harry schatte Brenda ergens achter in  de dertig. Ze had bruin haar en kwam leuk en vlot over. Hij hoopte meer over zijn moeder te weten te komen. Er was Harry nooit zo veel overkomen aan het begin van een vakantie.
“Eet even wat, dan gaan we straks aan een lang gesprek beginnen.”
Harry at snel wat en was nieuwsgierig naar wat hij te horen zou krijgen. Brenda en mevrouw Vaals zaten al in de woonkamer en Brenda zei: “Vertel eerst maar wat je allemaal op Zweinstein hebt beleefd, misschien komt Perkamentus zo.”
Harry begon te vertellen. Mevrouw Vaals luisterde aandachtig. Harry voelde zich op zijn gemak en vertelde alles. Elk jaar op Zweinstein was er wel wat gebeurd. In zijn eerste jaar had hij de Steen der Wijzen weg weten te houden van de Heer van het Duister. 
In het tweede jaar had hij kennis gemaakt met de geheime kamer, die Zalazar Zwadderich  had gebouwd om de school te zuiveren. Hij wilde alleen zuiver tovenaarsbloed op Zweinstein. Omdat Harry een Sisseltong was, had hij de geheime kamer kunnen openen, de aanvallen kunnen stoppen en de erfgenaam van Zwadderich kunnen ontmaskeren. De derde confrontatie met Voldemort, weliswaar een jongere versie, beschreef hij heel precies. Vooral hoe de schimmige zestienjarige jongen MARTEN ASMODOM VILIJN had veranderd in MIJN NAAM IS VOLDEMORT. 
Mevrouw Vaals begon te praten. “Toen ik op school zat was het wel wat rustiger. Alleen het laatste jaar niet. Ik herinner het me allemaal nog goed, ook Marten Vilijn. Ik wist niet dat hij het was die de kamer had geopend. Natuurlijk zat hij bij Zwadderich en was erg arrogant maar hij had toen al het vermogen de mensen die hij nodig had om zijn vinger te winden of anders van zich af te stoten. Het is alweer meer dan 50 jaar geleden, maar de angst voor de dood was zo groot toen de geheime kamer was geopend. Ik zat zelf bij Huffelpuf en was van zuiver bloed. Mijn vriendin echter was zo bang, haar moeder was een Dreuzel, dat ze altijd bij me liep. Ze was niet de enige. Ik was Hoofdmonitor, dus ik had vaak de halve school om me heen. Ik was volgens mij een van de weinige die kalm bleef onder de situatie. Veel van de leraren waren ook doodsbang, alleen professor Perkamentus niet.
Ik dacht ook echt niet dat die arme Hagrid het had gedaan, ik bedoel, hij was immers niet van Zwadderich. Perkamentus vertrouwde Hagrid ook, maar dat wist je al. Het was niet opgelost, wist ik, ook al waren de aanvallen gestopt...”
Harry vertelde verder. In het derde jaar was hij weggelopen nadat hij tante Margot had opgeblazen, waarna hij in de Collectebus terechtkwam. Daar had hij gehoord dat Sirius Zwarts, Harry’s peetvader, ontsnapt was uit Azkaban, waar hij zat omdat het Ministerie dacht dat hij twaalf Dreuzels en Peter Pippeling had vermoord. Zwarts, Pippeling en Lupos, de leraar Verweer tegen de Zwarte Kunsten, waren vrienden van de vader van Harry. Harry kwam te weten dat Zwarts een volgeling van Voldemort zou moeten zijn, omdat hij de Potters had verraden. Maar aan het eind van het jaar hoorden ze een heel ander verhaal. Pippeling was de volgeling van Voldemort die de Potters verraden had en hij had zijn eigen dood in scène gezet. Dit hoorden ze van Lupos en Zwarts zelf. Pippeling leefde nog en was de rat van Ron. Want Pippeling was een ongeregistreerde Faunaat, net als James en Zwarts. Ze waren Faunaten geworden omdat Lupos  een weerwolf was.  
Ze hadden alleen geen bewijs voor het verhaal, alleen hun woord, want Pippeling glipte door hun vingers. Toen vertelde Brenda wat. “Je moeder en ik waren al vriendinnen vanaf de lagere school. Ik wist dat ik een heks was, je moeder kreeg het net als jou via een brief van Zweinstein te horen. Mijn vader had de leerlingenlijst gevraagd en ik was door het dolle heen toen ik die naam zag: Lily Evans. Vanaf dat moment waren we nog grotere hartsvriendinnen. We gingen samen naar de Wegisweg en we namen haar mee naar het station. In de trein leerden we het viertal kennen. Dat wil zeggen, James, Sirius, Remus en Peter. Ik was gelijk hopeloos verliefd op Sirius.  Ik geloof dat je vader en moeder ook vanaf dat eerste  moment verliefd op elkaar waren. Remus was vooral heel erg blij dat hij naar Zweinstein mocht en Peter liep gewoon de hele tijd achter ze aan.
Gelukkig kwamen we allemaal bij dezelfde afdeling, Griffoendor. Perkamentus was toen al schoolhoofd en hij was briljant. Hij wist precies wat iedere leerling uitspookte in en rond school. We genoten van de lessen en natuurlijk de Zwerkbalwedstrijden. Op een zondag hing er een aankondiging voor een bal op het  mededelingenbord. Al snel kwamen James en Sirius  naar ons toe. Zij wilden met ons naar het bal. toen we die middag van het mooie weer genoten, kwam een eerstejaars van Zwadderich naar me toe. Hij was Sneep. 
Hij zei tegen Lily dat hij wel met ‘deze mooie dame’ naar het bal wilde. Toen we hem vertelden dat James haar al had gevraagd, begon hij heel zuur te kijken. De volgende dag begon hij te vechten met James en vanaf dat moment hadden ze een gloeiende hekel aan elkaar.” Dat kon Harry zich heel goed voorstellen. Het zat gewoon in zijn bloed.
“Het was pas een paar jaar na dat ene bal dat James en Lily verkering kregen. Ook Sirius en ik kregen wat met elkaar. Je ouders werden allebei Klassenoudste en James stak veel tijd in zijn Zwerkbaltraining.” Harry wilde eigenlijk nog meer vragen, maar daar was nog genoeg tijd voor, dacht hij. Hij vertelde over het afgelopen jaar. In het vierde jaar had Harry gedroomd dat Wormstaart, de bijnaam van Pippeling, bij Voldemort was en dat Voldemort sterker werd en iemand had vermoord. De Wemels hadden hem opgehaald voor het WK Zwerkbal, waar ze met een Viavia heen gingen. De Dooddoeners hadden Dreuzels door de lucht laten vliegen. Het duistere teken werd opgeroepen na het WK, een teken van de Dooddoeners dat ze iemand vermoord hadden. Perkamentus had Alastor Dolleman tot leraar Verweer tegen de Zwarte Kunsten benoemd. Hij was een Schouwer, iemand die de volgelingen van Voldemort opspoorde. Het Toverschooltoernooi werd gehouden op Zweinstein: drie scholen strijden om de trofee. Voor elke school werd een kampioen gekozen, die drie opdrachten moest uitvoeren. De andere scholen waren Beauxbatons en Klammfels. Elke kandidaat moest zijn naam en school in de vuurbeker doen deze koos de kampioenen: Fleur Delacour, Viktor Kruml en voor Zweinstein Carlo Kannewasser. Maar er was nog een naam uit de vuurbeker gekomen: Harry Potter. Harry schreef Sirius die ondergedoken zat omdat hij nog steeds gezocht werd door het Ministerie. De opdrachten gingen Harry wel goed af. Als laatste opdracht moesten de vier kampioenen een doolhof in om bij de trofee te komen. Wie als eerste bij de trofee was, had hem gewonnen. Carlo en Harry hadden allebei de trofee tegelijk gepakt, maar deze was een Viavia en leidde hen naar Voldemort.  
Carlo werd gedood. Voldemort had zich gevoed met een drankje dat hem sterker maakte, hij was nu een afgrijselijk soort ding: een mismaakt kind, blind en slijmerig. Wormstaart had een ketel met een vloeistof en stopte het ding erin. Hij deed de as van de vader van Voldemort erbij, zijn eigen rechterhand en het bloed van Harry. Dit zorgde ervoor dat Heer Voldemort zijn oude en afgrijselijke gedaante terugkreeg. Hij riep zijn Dooddoeners op en hield een toespraak. Daarna ging hij een gevecht aan met Harry. Toen zij op hetzelfde moment een spreuk zeiden ontstond er een lijn, een verbinding. Dit kwam door dezelfde kern die de twee in hun toverstok hadden, de veer van de feniks van Perkamentus.  Harry en Voldemort stegen op en zweefden naar een open plek. Hier vormde een beschermende koepel. De verbinding bleef in stand en in de draad kwamen druppels Harry duwde deze naar Voldemort met zijn gedachten. Toen de druppels de toverstok van Voldemort raakten lieten zij de laatste spreuk zien en die daarvoor en die daarvoor Zo gebeurde het dat Harry de gedaante van Carlo, maar ook die van zijn ouders te zien kreeg. Ze adviseerden hem om de Verbinding te verbreken en dan naar de trofee te gaan en Carlo mee te nemen. Het lukte. Terug op school was iedereen geschokt en nam Dolleman hem mee. Het bleek dat hij een volgeling van Voldemort was en  met een wisseldrank de gedaante van Dolleman had overgenomen om te zorgen dat Voldemort zijn lichaam terugkreeg en Harry kon vermoorden. Hierna had Perkamentus zijn maatregelen genomen en nu was hij hier. 
Brenda en mevrouw Vaals  hadden allebei aandachtig geluisterd. Ze dronken allemaal wat. 
Arabella keek opeens ernstig naar Harry. “Je oom heeft gisteren nog gebeld.  Tante Petunia ligt in een coma. De artsen weten niet of ze beter wordt. Als je wilt mag je haar komen opzoeken. Dirk en Herman zitten vooral  in het ziekenhuis. Hij zou bellen als er verbetering was.” Harry was niet bepaald dol op de Duffelingen, maar dit gunde hij ze niet. 

De waarheid
“Dat verandert de zaak. Hoe laat zou Perkamentus komen?” was Brenda’s duidelijk verontrustte reactie.  Waarom was ze zo ongerust? 
“Nu ongeveer,” zei Perkamentus. Hij was net verschijnseld en dat was te horen geweest aan een plopje. “Nog altijd even ongerust? Ik weet zeker dat de problemen verholpen kunnen worden. “Hij ging naast Harry op de bank zitten. “Hoe gaat het met je tante, Harry?” 
“Ze ligt in coma,” zei mevrouw Vaals. “We vinden er wel wat op. Ik heb honger?” Harry voelde zich altijd op zijn gemak bij Perkamentus. Hij straalde een soort rust en vertrouwen uit. “Willen jullie ook wat te eten?” Perkamentus hoefde alleen maar even te zwaaien met zijn toverstok en er verscheen een schaal met heerlijke knapperige tosti’s, croissantjes met kaas en andere lekkernijen..
“Ik zal maar beginnen. In je eerste jaar heb ik je verteld dat ik je de waarheid zou vertellen als je ouder was. Daar is de tijd nu voor gekomen. Ik vind dat ik je wat meer moet vertellen over de tijd dat Voldemort onze wereld terroriseerde. Ik zou het je met je verjaardag gaan vertellen, maar met Voldemort terug... Toen Voldemort meer macht en volgelingen kreeg, zag ik het somber in. Hij moest worden gestopt. Ik ben wat boeken gaan raadplegen.
In de kast van mijn kantoortje op Zweinstein staan een paar boeken die worden doorgegeven van schoolhoofd tot schoolhoofd. Achter een stapel nutteloze boeken lag een heel oud boek en waar vele voorspellingen in staan die gedaan zijn door hele betrouwbare Zieners. Er is maar een exemplaar van. Ze staan op tijdsvolgorde; de voorspelling die het eerste gebeurt staat ook aan het begin van het boek. Als ik Geschiedenis van Toverkunst goed heb gevolgd, waren de meeste al uitgekomen.” Geschiedenis van toverkunst werd gegeven door een spook en Harry vond het een saai vak. Perkamentus ook, zag Harry in zijn ogen. “Er was er eentje die echter mijn aandacht trok. Het Lot van de Erfgenamen stond erboven. Ter informatie stond er ook bij dat de voorspelling was gedaan door de drie overgebleven stichters van Zweinstein in een Gedachtewisseling. Dit is een bijeenkomst die vaker gebruikt werd om te weten te komen wat de anderen onbewust dachten. Iedereen kan de gedachten lezen die de ander denkt. Alleen de gedachten die de denker denkt kunnen worden gelezen. Zwadderich was al weggegaan na een ruzie en de gevolgen daar van ken je. Het bleek dat ze allemaal dezelfde visioenen hadden gekregen. Ze hadden een tovenaar gezien die
een versje declareerde. Ze concentreerden zich heel erg op de visioenen en beschreven ze door middel van deze Gedachtewisseling heel precies. Verschillende luisteraars schreven allemaal hetzelfde op.”
Perkamentus haalde een stuk papier uit zijn mantel en gaf dit aan Harry.
 
 
Vanaf  ‘t eerste begin tot deze tijd
is er een die zoekt naar Onsterfelijkheid
het Lot maakt hem zo machtig
want De erfgenamen zijn krachtig
En de overige drie
al weten wij nu nog niet wie
worden geboren Met krachten nog verborgen
om ervoor te zorgen
dat hij macht verliest
er is er een die daarvoor kiest
zij drieën kunnen hem verslaan
al moeten zij door hete vuren gaan
Om een toorts te maken
die zijn groene vlam niet kwijt kan Raken
dit is alles wat wij zeggen
we hoeven het een echte Tovenaar niet uit te leggen
 
“Die hoofdletters ..” begon Harry. “..vormen de naam Voldemort, ja. Of dat bewust of onbewust is gedaan weet ik niet.” zei Perkamentus. “Hier stond alles in wat ik toen wilde weten, namelijk hoe Voldemort zijn macht kwijt kan raken. Dit moet alleen wel ineen keer helemaal goed gaan, als je het rijmpje goed leest. Toen realiseerde ik me ook waar Voldemort zijn naam vandaan had. Voldemort is Frans en betekent letterlijk vlucht van de dood, dus Vilijn wist al dat hij onsterfelijk wilde zijn. Wie niet? Wat ik je nu ga vertellen is heel erg belangrijk.
Wij weten dat Voldemort de erfgenaam van Zalazar Zwadderich is. Mijn goede vriend meneer Olivander herinnert zich zoals je misschien al weet elke toverstok die hij heeft verkocht. En hij zegt altijd ‘de Toverstok kiest zijn eigenaar’ nietwaar. Ik denk dat de kern en het hout van een toverstok nog eens onderstreept waar de eigenaar toe in staat is. Zo komt  een feniksveer het best tot zijn recht bij een machtige tovenaar. Ook de vonken die uit een toverstok komen, hebben een bepaalde betekenis. Dit gebeurt alleen de eerste keer. Ik heb aan Olivander gevraagd welke kleur de vonken van Vilijn hadden toen hij zijn stok voor het eerst in zijn handen had. En toeval of niet, het waren twee kleuren, groen en zilver. Duidelijk de kleuren van Zwadderich. Kan jij je nog herinneren welke kleuren uit jouw toverstok kwamen, Harry?”
Hij wist het. Na vele toverstokken te hebben geprobeerd, had Olivander hem de toverstok gegeven die hij nu in zijn bezit had. Met als kern de veer van Felix, de feniks van Perkamentus. Het had gelijk goed gevoeld en wanneer Harry er een zwaai aan had gegeven waren er vonkjes uit gekomen, net vuurwerk. “Rood en goud.”
Perkamentus glimlachte.
“Dat was ook wat Olivander herinnerde.” Rood en Goud waren de afdelingskleuren van Griffoendor. “Ik heb het niet gezegd tegen je in je tweede jaar toen je twijfelde of je een Zwadderich of een Griffoendor was. Toen heb ik je ook een goede reden gegeven.” Dat was waar. De Sorteerhoed, de hoed waar de leerlingen mee werden ingedeeld in de afdelingen, had tegen Harry gezegd dat hij ook bij Zwadderich grootse dingen kon doen. Omdat Harry wist dat veel Duistere tovenaars ooit bij Zwadderich hadden gezeten, wilde hij niet bij Zwadderich. Hij werd een Griffoendor. Bij zijn gevecht met de herinnering van Vilijn in Harry’s tweede jaar. Had Felix hem de Sorteerhoed gebracht. Harry had er op de een of andere manier een zwaard uit getoverd. Het was het zwaard van Goderic Griffoendor. ‘Alleen een ware Griffoendor kan dat,’ had Perkamentus gezegd. “Jij bent wel een hele echte Griffoendor. Jij stamt net als je vader af van Goderic Griffoendor. Dus als het goed is ben je...” Harry had een vermoeden. “...de erfgenaam van Griffoendor” 
Harry zei het meer tegen zichzelf. “Ik moet Voldemort dus Verslaan met die toorts?” “Ja, maar dat is nog lang niet aan de orde. Er is nog meer dat je moet weten.
Toen ik die voorspelling had gelezen heb ik dus aan Olivander gevraagd wie de vonken met de kleuren van de andere afdelingen kregen. Vilijn wisten we al. Arabella Vaals is de Erfgenaam van Huffelpuf. En jouw vader was de erfgenaam van Griffoendor. De erfgenaam van Ravenklauw heeft zijn toverstok niet gekocht bij Olivander, dus die moeten we nog zien te vinden.”
“Gaat het over van ouder tot kind?”wilde Harry weten. “Ik neem aan van wel. Of naar degene die ons het dichtst aan het hart staat op het moment dat we dood gaan. Ik heb zo het idee dat jij, je vader en Arabella geboren zijn juist omdat de Erfgenaam van Zwadderich er was en jullie hem dus moeten vernietigen. Nou klinkt dit wel wreed, maar zelf heeft hij natuurlijk veel te veel onschuldige mensen vermoord, denk maar aan Carlo, en je ouders. 
Voldemort heeft je vader juist vermoord omdat hij een Erfgenaam was. Ik weet niet hoe hij het te weten is gekomen, maar de rest weet hij gelukkig niet. Het is ook de reden dat hij jou wil vermoorden. Nog liever wil hij denk dat jij aan zijn zijde staat, maar...” Het was even stil. Harry zou er klaar voor zijn. Hij zou Voldemort weer verslaan, dit keer voorgoed, al werd het zijn dood. “Toen Voldemort jouw ouders had vermoord en de vloek op hem was teruggekaatst, wist ik dat hij zou proberen terug te komen. Ik moest jou beschermen, ten koste van alles, vond je vader. Als jij bij je familie bent, krijg je een soort bescherming over je heen. Het is moeilijk uit te leggen, zelfs ik weet niet hoe die  oeroude magie werkt. Het enige dat ik weet dat het alleen kan gelden voor kinderen van wie hun ouders vermoord zijn. Ik wil dat je een paar weken bij je familie blijft, elk jaar, tot je een volwassen tovenaar bent. Niemand kan je dan ernstig verwonden, zonder zelf ook die pijn te lijden. Het geld alleen voor een tovenaar of heks, van wie de ouders vermoord zijn. 
Ik heb nadat je ouders dood waren, ook Arabella hierheen gestuurd. Ze moest de Duffelingen in de gaten houden, want je weet maar nooit. 
Brenda omdat ze ons gaat helpen zoeken naar de erfgenaam van Ravenklauw. Ze gaat proberen een stamboom te maken van Rowena Ravenklauw.
Dan is er nog een toetje, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat je het wel aankunt, dus vertel ik het je maar. Die botsing gister was niet zomaar een botsing. De mercedes was duidelijk behekst met uiterst sterke Zwarte kunst.”

De Orde van de Feniks
 “Het ene moment was die plek leeg, toen jullie de bocht om kwamen stond die mercedes er. Ik heb die auto gisteren onderzocht en er zijn duidelijk tekenen van Zwarte kunst. Vanmorgen was de auto verdwenen, helemaal weg. Geen spoor meer van over. Ze hebben duidelijk geprobeerd je familie te verwonden,” zei Arabella.
“Het is ze nog gelukt ook. Kunnen we niet iets doen om zijn tante weer beter te maken, Albus?” Brenda keek al net zo bezorgd als Arabella.  Het schoolhoofd knikte. “Kijk, Harry, het zit zo. Als je familie gewoon gezond is dan geldt de bescherming. Dit gebeurt niet als iemand van je familie niet bij zijn of haar volle verstand is. Nu gaat het wel goed, Arabella is bij je en wij ook. We moeten echter wel wat doen, voor de   toestand verslechterd. Eigenlijk mogen we geen Dreuzels helpen, maar dit is een uitzondering. Ik schrijf wel een briefje naar Poppy. We gaan zo eten, dan kunnen we even bijpraten. Je hoeft geen brief naar Sirius te schrijven, hij weet dit alles al. Hij en Lupos komen morgen”
Ze gingen alvast aan tafel zitten, behalve Arabella, die het eten aan het bereiden was. “Ik heb Levenius ook uitgenodigd morgen. Dan is de orde weer compleet, voor zo ver mogelijk.” zei Perkamentus tegen Harry. Harry vroeg zich af wat die orde precies was. “De orde van de Feniks.” zei Perkamentus en dacht even na.  
“In die orde zitten alle mensen die ik vertrouw omdat zij mij trouw hebben getoond. Jij hoort daar ook bij, alleen heeft deze orde een aantal jaar  niet bestaan. De orde had het doel om Voldemort zijn macht af te pakken, hem voor zijn, zo mogelijk voorgoed te stoppen. Ik weet dat de tovenaars en heksen in deze orde mij trouw zijn en blijven, omdat Felix dit heel erg goed aanvoelt. Als hij deze mensen bijvoorbeeld te hulp komt, zoals hij jouw in je tweede jaar te hulp is gekomen, weet ik dat het goed is. Ook zal hij aan alleen deze mensen zijn genezende tranen geven, wanneer dat nodig is. En er is nog een kleine reden voor de naam. We strijden tegen de man met de kern van een Feniks in zijn toverstok, net als jij. De meeste mensen in die orde ken je al: Sirius, Remus, Arabella, Brenda, Severus,  Rubeus,  jijzelf en ik natuurlijk. Levenius leer je morgen kennen en je ouders waren ook leden. Met hen deel ik veel van mijn kennis over Voldemort, maar ze weten niet alles wat ik weet. Sommige dingen kunnen ze ook beter niet weten want mochten die inlichtingen in de verkeerde handen vallen... Morgen hebben we sinds lange tijd weer een vergadering. Er is wel een  voorwaarde, ik wil dat iedereen gewoon Voldemort zegt, maar daar heb jij geen problemen mee.  Maar dat ziet er allemaal lekker uit, Arabella.” Ze zette net het eten op tafel en zei “Dankjewel” en “Eet smakelijk”.
Op Zweinstein waren de feestmalen heerlijk, maar hier was het eten nog beter. Harry vermoedde dat Arabella nog beter haar best had gedaan omdat Perkamentus er was. Onder het eten kwam Harry nog meer te weten. Hagrid en Madame Mallemour hadden sporen van de Reuzen gevonden. “Ze hebben verlaten hutjes gevonden, maar dan heel erg groot. Ook in een paar grotten daar in Ierland hebben ze tekenen van Reuzenbewoning gevonden. Ze laten briefjes achter met wat ze precies willen en waar de reuzen hen kunnen vinden. Verder schreef Hagrid me dat hij Olympe ‘een toffe meid’ vond. Ik hoop dat ze elkaar niet te veel afleiden,” vertelde Perkamentus tussen de happen door. 
“Wat is Sneep eigenlijk aan het doen?” informeerde Brenda.  “Het gebruikelijke spionagewerk, strikt geheim natuurlijk. Hij gaat bij verschillende Dooddoeners langs om een beetje informatie te krijgen. Tot nu toe hebben ze nog niks gemerkt, en als ze aan hem twijfelen dan laat hij ze gewoon zijn teken zien. Ik zal je wat meer vertellen over Sneep, Harry. Je weet dat hij vroeger een Dooddoener is geweest, maar toen was hij nog jong. Zoals je ook weet, is het veel Dooddoeners niet bekend wie er allemaal echt Dooddoeners zijn. Maar Severus wilde niet herkend worden, zelfs door Voldemort niet. Hij gaf zich een andere naam en ook een ander uiterlijk. Je weet al hoe slim hij is als het om Toverdranken gaat. Na een tijdje zag hij wel in dat al dat moorden en martelen van onschuldige tovenaars niet kon. Hij heeft natuurlijk wel mensen wie hij verafschuwt, maar om ze dan te vermoorden? Hij kwam naar mij toe om te vragen wat hij moest doen. We zetten samen zijn dood in scène en Voldemort geloofde het. Daarna heeft hij wel gespioneerd, maar het duurde toen niet lang meer voor Voldemort zijn macht verloor.” Daarna praatten ze een beetje over koetjes en kalfjes en Harry vond het erg gezellig. De tijd vloog voorbij. Harry verheugde zich op de komst van Sirius. De volgende dag werd Harry weer vroeg wakker. Hoewel hij normaal rustig kon uitslapen, vandaag gebeurde dat niet. Hij wilde niets missen. Perkamentus en Brenda zaten al beneden. Harry wist dat ze er eigenlijk alleen waren voor zijn veiligheid, maar hij vond het helemaal niet erg. “Goedemorgen, Harry. Ik hoop dat je lekker geslapen hebt?” zei Perkamentus met de bekende glinstering in zijn ogen. “Ja, heerlijk,” was zijn antwoord. “ Het spijt me dat ik je dit moet zeggen maar we moeten je vandaag wat meer Verweer tegen de Zwarte Kunsten leren. Het Ministerie zal er niets van merken, ze controleren Arabella niet. Maar eerst natuurlijk een hereniging van onze orde.” Ook dit vond Harry niet erg. Hoewel hij al vier jaar wist dat hij een tovenaar was, hij wist nog lang niet alles. Hij wilde graag nieuwe dingen leren.
Toen Harry naar de woonkamer liep hoorde hij een bekend geluid. Het was het lied van een feniks, een onaardse, mysterieuze en spookachtige muziek.
Het was Felix, de feniks van professor Perkamentus. “Hij is gisteravond hierheen gevlogen. Felix weet altijd heel goed wanneer we hem nodig hebben,” zei Perkamentus toen hij zag dat Harry Felix aaide. Felix  had vuurrode veren, maar Harry voelde geen hitte.
Tegen tienen stond Levenius Lorrebos voor de deur. Hij was nog niet zo oud als Perkamentus, Harry schatte hem in de vijftig.
De man had kort donkerblond haar vermengd met grijs en droeg een monocle. Harry zag dat hij Schouwer was, want hij had een oog dat voortdurend in beweging was. Harry had maar een keer eerder een Schouwer gezien, Alastor ‘Dwaaloog’ Dolleman. Schouwers hadden ogen die overal doorheen konden kijken: door hun eigen hoofd, door Onzichtbaarheidmantels, door muren en ga zo maar door. De Schouwers hadden veel Dooddoeners opgespoord, maar nog lang niet allemaal. 
Levenius was wel rustiger dan Alastor Dolleman. Alastor was heel erg wantrouwig geweest en erg opschrikkerig. Harry voelde zich wel onrustig want zijn oog bewoog wel. “Ah, Levenius, daar ben je dan. Goed je weer te zien. Dit is Harry Potter.” zei Perkamentus enthousiast. Een paar minuten later kwamen Lupos en Snuffel (Snuffel was de bijnaam van Sirius). Eenmaal binnen veranderde Sirius weer in zijn normale gedaante. Hij zag er goed uit. Hij was gelukkig wat kilootjes aangekomen, want de vorige keer dat Harry hem gezien had was hij broodmager geweest. Hij omhelsde Harry. “Goed je weer te zien. Gaat het beter met je?” “Ja, hoor,” zei Harry. Ze begroetten de anderen. 
Ze gingen allemaal in een grote kring zitten. Perkamentus riep Felix bij zich. “Laten we maar gewoon beginnen zoals we altijd beginnen, nietwaar Felix? Felix ging langs iedereen in de kring en iedereen aaide hem. “Nu weet ik dat ik ze echt voor honderd procent kan vertrouwen. Als ze zich verbranden, dan weet ik dat Felix zich niet op zijn gemak voelt bij hem of haar. Zoals je weet, kan ook ik aardig worden gefopt door bijvoorbeeld een Wisseldrank.” fluisterde Perkamentus tegen Harry, die naast hem zat. 
“Welkom allemaal,” begon Perkamentus. “Zoals we weten zijn de zaken erg veranderd sinds vorige maand. Heer Voldemort is terug, dat is ook de reden waarom ik jullie bij elkaar geroepen heb. We zijn hem nu voor. Hij heeft Harry verteld wat hij van plan is. Zijn macht en zijn bondgenoten terug. Cornelis Droebel wil de Dementors niet weghalen van Azkaban, dus die wezens heeft hij alvast met zich. We kennen bijna allemaal de Patronusbezwering, dus... Hagrid is de Reuzen aan het overhalen zich niet bij Voldemort aan te sluiten. Hopelijk brengt hij ze mee, dan geef ik ze een plekje op Zweinstein, dan hebben we gelijk een bewaking daar.” 
Harry zag Lorrebos zijn hoofd schudden. Hij was het er duidelijk niet mee eens. Veel Schouwers hadden de reuzen juist bestreden. 
“ Er zijn nog veel van de Dooddoeners op vrije voeten. Harry heeft een paar namen kunnen opvangen  Malfidus, Korzel, Kwast, Noot, Arduin, Vleesschouwer en Pippeling. Vertrouw geen van deze mensen.  Jullie weten wat we gaan doen. We gaan de laatste erfgenaam zoeken. En dan gaan we Voldemort verslaan. Dit is niet zo 1,2,3 gebeurd, maar dat weten jullie. Severus is aan het spioneren. Remus gaat zich bezighouden met de zaak waar Sirius voor is veroordeeld. Zo weet straks iedereen dat Pippeling nog leeft en een Dooddoener is, als Sirius wordt gezien veroorzaakt dat geen opschudding meer, en we kunnen gelijk de herrijzenis van Voldemort nog meer openbaar maken, al heb ik het gevoel dat het niet lang meer duurt voor de meeste mensen dat doorhebben, want ik denk dat Voldemort zal zijn macht weer zal uitoefenen door verschillende mensen te vermoorden. Hopelijk hebben we Sirius vrijvoor het eind van deze vakantie. En Remus, Peter heeft nu een nieuwe, zilveren hand. Kijk voor hem uit. De rest van jullie hoort nog van mij. Probeer eerst wat onderzoek te doen naar de Toorts met de Groene Vlammen.  Alleen Sirius blijft bij Harry en andersom. Wat Harry betreft, we moeten de erfgenamen zo goed mogelijk beschermen. Sirius, Harry, Felix en ik gaan straks naar het ziekenhuis, want we moeten zijn tante weer herstellen van het ongeluk. Zo kan Harry weer een paar weken naar zijn familie, uiteraard met Sirius. Nog vragen? Nee? Ik zie jullie wel bij het proces, of ik neem contact met jullie op. Dan wens ik jullie allemaal veel succes.” 

Vervloekt
Perkamentus stond op en zei ondeugend tegen Harry: “Wil je jouw Onzichtbaarheidsmantel even pakken, we moeten Felix en Sirius even verbergen. Ondertussen doe ik even wat Dreuzelkleren aan.”  Harry pakte zijn mantel en gaf hem aan Sirius. Felix zat al op zijn schouder.  Tot zijn verbazing had Perkamentus een net pak aan getrokken, iets wat Harry natuurlijk niet van hem gewend was. Misschien zou dit de mening van zijn oom over tovenaars wel eens veranderen, maar waarschijnlijk niet. “ Laten we maar even gaan lopen, het is niet zo ver. Waar ben je Sirius?” Meestal was het Harry geweest die onder de mantel liep,  maar hij was het natuurlijk niet gewend om andere mensen niet te zien. Aan het “Hier” te horen was Sirius vlakbij ze.
Onderweg begon professor Perkamentus hem te vertellen wat voor spreuken hij wilde leren. “ Je kent al een  heleboel spreuken, dat heb ik al gemerkt. De Onvergeeflijke Vloeken mag je natuurlijk niet gebruiken, daar is jammer genoeg ook geen tegenspreuk voor. Als je weer in een duel met Voldemort komt wil je je natuurlijk kunnen verweren. Daarom gaan Sirius en ik je, na ons bezoekje aan het ziekenhuis, een paar spreuken leren die je goed kan gebruiken in een duel. Het is alleen wel jammer dat ik Voldemort heb geleerd om te duelleren, maar dan weten we tenminste wat we kunnen verwachten. Ben je er nog, Sirius?”
“Ja, ik ben er nog,” klonk een stem uit het niets. “Ik wist helemaal niet dat je Voldemort hebt leren duelleren, Albus?” “Hij was niet de enige, hoor. Professor Wafelaar en ik hebben een hele tijd terug een Duelleercursusje gegeven, net als Sneep en Smalhart. De meeste leerlingen vonden het wel leuk voor een keertje, maar Vilijn, die in zijn eerste jaar zat, was erg leergierig. Ik heb er verder niets achter gezocht wanneer hij maar vroeg en vroeg maar. Ik heb het gelukkig wel zo gespeeld dat ik net ietsje meer wist dan hij, maar hij leerde snel. We zijn er al weer, geloof ik.” Het was iets waar Perkamentus liever niet over praatte Ze waren aangekomen bij het ziekenhuis. Perkamentus informeerde even naar waar Petunia Duffeling lag. “Tweede verdieping, kamer zes” was het antwoord van de vrouw aan de balie. Ze namen niet de lift, anders zou er een opschudding komen als er iemand tegen Sirius stootte. Herman en Dirk zaten rustig in de kamer bij het bed van petunia, maar toen Perkamentus de deur dicht en op slot deed, stond Herman op. “Wat moet dat? U bent geen dokter! Ga weg! UIT DE BUURT VAN PETUNIA!” Perkamentus pakte uit voorzorg zijn toverstok en probeerde oom Herman te kalmeren. Dirk probeerde zich te verstoppen in een hoekje van de kamer, maar dat was met zijn omvang nogal moeilijk. Eigenlijk was er niks om bang voor te zijn, maar zijn eerdere ontmoetingen met tovenaars waren voor hem dramatisch geweest. Hagrid had hem een keer een varkensstaartje gegeven en die opgezwollen tong vorig jaar... 
“We gaan uw vrouw alleen maar proberen te genezen en in die zin ben ik een dokter,” sprak Perkamentus rustig. “Ja, een toverdokter. Ik vertrouw jullie soort niet. GA WEG OF ANDERS!” Oom Herman balde zijn vuisten. “Sirius, pak hem even vast,” zei Perkamentus, maar nu met een vleugje wanhoop in zijn stem. Herman had nog net tijd om “Is er hier dan nog iemand ande..” te zeggen, voor uit het niets een stel touwen kwamen die zich om oom Herman wikkelden en een onzichtbare hand hem zijn mond snoerde. “Dus u vertrouwt mij niet?” Herman schudde heftig zijn hoofd heen en weer. “Dan zit er maar een ding op. Paralitis!” Oom Herman was Verlamd. Dirk zat nog steeds in zijn hoekje met zijn ogen dicht, bang voor wat hij misschien zou kunnen zien. Over hem hoefden ze zich geen zorgen te maken. Sirius had zijn de onzichtbaarheidsmantel weer afgedaan. Perkamentus haalde een flesje tevoorschijn. “Dit heeft Poppy me gestuurd, het werkt alleen niet zonder de  verse tranen van een feniks, daarom moesten we Felix meenemen. Als ze dit drankje binnen krijgt, komt ze over een paar uur uit haar coma. Ze moet alleen nog wel een paar dagen herstellen van haar andere wonden en een beetje bijkomen.” 
Het was zo gebeurd. Felix liet een paar tranen in het flesje vallen, Perkamentus roerde een beetje met een lepeltje en goot het goedje naar binnen. “Zo, klaar. We gaan weer terug.” Ze waren al bijna de kamer weer uit toen Perkamentus riep: “ Oh, bijna vergeten. ENERVATIO!” Herman Duffeling werd langzaam wakker en besefte te laat dat Harry, Perkamentus en de vreemde onzichtbare man genaamd Sirius, al weg waren. “Vervloekt,” riep hij uit.
 
“Alle vloeken, behalve de Onvergeeflijke, zijn weg te kaatsen, je moet er alleen wel op voorbereid zijn,” begon Perkamentus. Ze waren weer terug in de woonkamer van mevrouw Vaals, maar alle meubels waren aan de kant gezet   Eerst de Ontwapeningsspreuk, de gemakkelijkste. Als je heel erg goed bent kan je deze
vloek weer terugkaatsen op de ander.” Perkamentus deed een gemakkelijk gebaar voor. “Probeer maar eens.” Harry probeerde het en al gauw kreeg hij het onder de knie. “ Bij deze parering hoef je niets te zeggen, je moet alleen denken aan de naam van de persoon die voor je staat. Eens kijken of het je echt lukt. Ben je klaar? Expelliarmus!” Harry begon gelijk met het gebaar en dacht aan de naam Albus Perkamentus. De rode lichtstraal die uit de toverstok van professor Perkamentus kwam, veranderde van richting en ging nu richting Perkamentus. Perkamentus kaatste de vloek weer terug naar Harry, die hem op zijn beurt ook weer terugkaatste. Het ging zo even door tot Sirius Finite Incantatem riep en de rode lichtstraal verdween. “Die spreuk die ik net gebruikte kan alleen gebruikt worden door een buitenstaander, iemand die niet aan het duel meedoet. In een Duel heeft de spreuk geen enkele uitwerking.” 
“Waarom beginnen we niet met een moeilijkere spreuk?” vroeg Harry.
“Stel je een duel met Voldemort eens voor,” zei Perkamentus. “Marten Vilijn begon een duel altijd met een buiging, dat doet hij nu nog. Het liefste gebruikt hij natuurlijk de Onvergeeflijke Vloeken. Voor iemand zo doordrongen van haat is dat geen probleem. Als je merkt dat hij zo’n vloek wil doen is het geluk bij jou dat jullie kernen hetzelfde zijn. Het Priori Incantatem is dan je enige redding, zeker tegen de Avada Kedavra vloek. Er is geen andere tovenaar die deze spreuk heeft weten te ontkomen, en jou is het nu al een paar keer gelukt. Ik weet alleen niet hoe lang dat nog door kan gaan. Daarom wil ik dat je nu een heleboel vloeken leert en tegelijk weet hoe je jezelf tegen deze vloeken kan verweren, voor zover ons dat lukt. Zo gingen ze nog een tijdje door, telkens een nieuwe vloek tot ze er veel te moe van waren.  Mevrouw Vaals zorgde voor het eten.  Brenda was intussen ook weer weggegaan. Als Harry een spreuk nog niet wist, dan werd deze ook nog eens geleerd.  Na een paar dagen waren ze klaar. Die avond vroeg Sirius of Droebel al accepteerde of Voldemort terug was. “ Nee, nog steeds niet,” antwoordde Perkamentus. “Hij neemt het me nog steeds erg kwalijk dat ik hem laatst heb verteld wat hij moest doen. Hij probeert me op allerlei mogelijke manieren tegen te werken. Zijn gebruikelijke uilen om advies zijn natuurlijk ook compleet verleden tijd. Hij zal het nog wel inzien, maar alleen te laat. 
Maar laten we het daar niet meer over hebben. Morgen gaan jij en Harry terug naar de Ligusterlaan. Ik heb zo’n gevoel dat je tante bijna weer beter is.” Harry vroeg zich af of Perkamentus in de toekomst kon kijken of gewoon logisch nadacht, want een uur later wilde oom Herman Harry spreken. Mevrouw Vaals had opengedaan en Herman vroeg een beetje nijdig naar Harry. “ Je tante is weer beter, ze mag morgen naar huis. We willen dat jij een paar dagen wegblijft, dat heb je aan die gestoorde oude gek te danken” Toen kwamen Perkamentus en Sirius bij de deur. “Die gestoorde oude gek heeft toevallig wel uw vrouw beter gemaakt.” 
Perkamentus zag eruit alsof van de hele situatie genoot. “ZE IS GEWOON UIT EIGEN VRIJE WIL HERSTELD! EIGENLIJK ZOU IK U......!” riep hij dreigend.
“Harry gaat morgen gewoon weer in zijn eigen bed slapen en Sirius gaat mee.” Het was alsof Herman bijna  ontplofte. Hij werd paars van woede. “IS DAT DIE MAN DIE MIJ LAATST.......”  Eindelijk nam Herman Sirius goed in zich op. Je zag hem gewoon nadenken. Hij wist dat Sirius de naam van de peetvader van Harry was en dat die peetvader om precies te zijn dertien mensen had vermoord. Hij had zelfs een keer op het nieuws gezien hoe deze man eruit zag. “DIE CRIMINEEL KOMT MIJN HUIS NIET IN!” Hij raasde en tierde nog een tijdje door, maar besefte uiteindelijk dat zo’n discussie met twee volwassen “tovenaars” met stokjes, waarvan er een ook nog moordenaar was,  zinloos was. 
Hij liep boos weg met de wetenschap dat Harry morgen gewoon naar de Ligusterlaan kwam. Hij nam zich voor om minder streng te doen.
Want omdat hij boos geworden was, had zijn lieve Petunia een paar dagen in het ziekenhuis moeten liggen. En kwaad worden zonder zelf gestraft te worden kon nu ook niet meer, met die vuile moordenaar in zijn huis. Bij Arabella thuis maakte Perkamentus aanstalten om weg te gaan. “Het wordt tijd dat ik mijn eigen huis  weer op ga zoeken. Harry, alvast gefeliciteerd en veel plezier met Sirius. Ga pas naar de Wemels na je verjaardag! Sirius, ik help Remus wel een beetje met die rechtszaak en jullie allebei sterkte. Arabella, bedankt voor de goede zorgen en ik zie je wel weer een keer. Dag!” Hij was Verdwijnseld.

Vakantie
Harry had eindelijk eens een leuke tijd bij de Duffelingen. Wie had dat ooit gedroomd. Dit kwam niet door de Duffelingen zelf, maar omdat Sirius er was. Eindelijk kon hij een paar weken met een vertrouwd iemand praten en hij hoefde zich er niet voor te schamen. Sommige dingen besprak hij liever niet met Ron en Hermelien. 
“Heb je al iemand op het oog, Harry?” vroeg Sirius op een keer. Hij vertelde hem over Cho Chang. Ik zou het maar snel aan haar vertellen. Pluk de dag, Harry. Nee heb je, Ja kan je krijgen. Geniet.”
En zo waren er nog meer vaderlijke adviezen. 
Onder het eten heerste er vaak niet zo’n gezelligheid. Dirk was altijd al bang geweest voor tovenaars sinds Hagrid hem een staartje had gegeven en Petunia en Herman waren bang voor criminelen en tovenaars dus het kon niet erger. Hun zwijgen was een blijk van afschuw voor Sirius. Het was al heel wat dat ze hem te eten gaven, al was het niet veel. Het dieet vorig jaar had niet veel geholpen, maar toch aten de Duffelingen minder dan normaal.
Herman gaf Harry vaak een behoorlijk kwade blik. Gelukkig was Harry het gewend. Onder het eten hield ook Sirius ook zijn mond. Op de kamer van Harry praatten ze veel en met mooi weer natuurlijk in de tuin. Ook had Harry eindelijk hulp met zijn huiswerk. Sirius bewonderde de Vuurflits, de supersnelle bezemsteel van Harry, die Sirius hem zelf gegeven had. Ook hielp hij met het onderhouden van dit prachtig staaltje magie. Sirius sliep bij Harry op de kamer. Hij had wel zelf een bed moeten toveren, voor de Duffelingen was het teveel moeite om een matras ergens vandaan te halen. Ook bekeek Harry zijn fotoboek grondig en gaf Sirius commentaar. “Dit is van toen ze allebei volwassen tovenaars waren geworden....  Hier woonde de ouders van James en hier de ouders van Lily.... Dit is van net na hun verloving..... En hier trouwden ze ....... Hier is het huis waar ze in zijn gaan wonen. Ze hadden een mooie tuin. Uiteraard is er nu niets meer van over.........” 
Harry kreeg een brok in zijn keel.
Enkele dagen later ontving Harry een brief van Lupos
 
 Beste Harry,
 Zoals je weet had Dwaaloog de Sluipwegwijzer nog. Misschien is het mogelijk om hem te gebruiken in de rechtszaak. Als het goed is kunnen we ook dagen uit het verleden terugroepen met de kaart, toch Snuffel?Misschien hebben we de kaart niet eens nodig, maar voor het geval dat. Mogen we hem gebruiken als het kan? Daarna krijg je hem uiteraard terug.
                                        Remus
 
Volgens Sirius was dat wel mogelijk en wat Harry betreft mocht  Lupos al zijn bezittingen om te bewijzen dat Sirius onschuldig was.
Ze verzonden ook een brief naar de familie Wemel. Harry was van plan om de dag na zijn verjaardag naar het Nest te komen, natuurlijk met Snuffel.
De Wemels waren een van de weinige mensen die wisten dat Zwarts onschuldig was. Ron had hopelijk het hele verhaal duidelijk aan zijn ouders uitgelegd. De verjaardag van Harry kwam gelukkig snel dichterbij. Een paar dagen voor zijn verjaardag werd de dodelijke stilte aan tafel verbroken door Sirius. “Zijn jullie nog van plan wat te kopen voor jullie neefje?” Normaal gesproken schonken de Duffelingen geen aandacht aan  zijn verjaardag. Alleen met kerstmis hadden ze wat gestuurd al was dat ook nooit veel : wat geld, tandenstokers, zakdoekjes. Maar omdat Sirius er  was zei Herman : “We hebben al wat op het oog.” Die avond echter ving Harry een gesprek op tussen Herman en Petunia. Harry stond op de gang en de deur van de woonkamer stond op een kier. “......bijna geen geld meer hebben, maar koop morgen gewoon even een klein cadeautje voor dat scharminkel. Ik wil meneer de Bajesklant niet aan mijn broek hebben hangen. We verzinnen wel een manier om meer geld te krijgen. Desnoods neem jij ook een baan.” Harry wist dat Petunia daar niet van gediend was. Ze bespioneerde veel liever de buren. “Ik weet dat die nieuwe auto veel geld heeft gekost en dat die ziekenhuiskosten ook niet laag uitgevallen zijn, maar we kunnen toch ook kleiner gaan wonen? Ik bedoel, dan kunnen we ook meer geld aan het eten besteden en aan kleren kopen.” Toen Harry even later  naar boven liep en tegen Sirius zei: “Ze willen misschien gaan verhuizen,” kreeg Sirius een bezorgde blik in zijn ogen en reageerde niet toen Harry vroeg wat hij van plan was.     
 
Harry deed zijn ogen open. “HARTELIJK GEFELICITEERD,” riep Sirius vrolijk. Heel zijn kamer was versierd met slingers. Harry zette zijn bril op en keek goed rond. Het was eigenlijk kinderachtig, maar Harry had nog nooit een versierde kamer gehad. De Duffelingen waren er niet en de post moest nog komen. Sirius overhandigde Harry iets wat eruit zag als een boek. Hij pakte het uit en inderdaad.... het was een dagboek. 
“Het is het dagboek van jouw vader,” zei Sirius op een ernstige toon. “Remus vond het laatst. Hij is nu van jou.” Harry vloog Sirius om de hals en het enige dat hij kon zeggen was “Dank je.”  Hij deed het boek open en las : 
 
Ik ben op Zweinstein!  Nu begint de mooiste tijd van mijn leven. Dat weet ik omdat ik vandaag het mooiste meisje van de hele wereld heb ontmoet. Ze heet Lily Evans en is bloedmooi. Ik heb haar op de Zweinsteinexpres ontmoet. Ook ontmoette ik daar Sirius en Remus, bij wie ik nu op een kamer slaap. Ik ben bij Griffoendor ingedeeld net als mijn ouders. Lily zit ook bij Griffoendor! Professor Perkamentus maakte een grote indruk op me. Hij maakte een mooie toespraak.......
 
Harry bladerde verder.
 
We hadden een feestje vandaag! We hebben gewonnen met Zwerkbal! Sirius en ik zijn met de Onzichtbaarheidsmantel die ik voor Kerstmis heb gekregen, naar de keukens gegaan om lekkere hapjes te halen.......Remus is erg vaak weg. We moeten wel een keer uitzoeken waarom dat is. De Zwerkbaltraining is vermoeiend, maar we winnen bijna altijd.......... Remus is een weerwolf!  Peter, Sirius en ik hebben dat net ontdekt. Sirius heeft het plan om Faunaten te worden, omdat we hem dan kunnen helpen met zijn veranderingen. Hij heeft ergens gelezen dat dat een weerwolf rustiger maakt, bij je vrienden in de buurt te zijn. We moeten natuurlijk wel groot en sterk zijn, anders eet hij ons op!........  Lily en ik zijn eindelijk bij elkaar! Zij vond me ook al heel lang heel leuk, maar durfde het niet te zeggen. De kaart van Zweinstein is af. Nu kunnen we eindelijk zien waar Vilder en mevrouw Norks zijn. en de rest van de leraren................Severus is heel erg irritant. Sirius vind dat we hem een keer een lesje moeten leren...... We zijn nu eindelijk echte Faunaten. Sirius is een hond, Peter een rat en ik een hert. Remus weet al wel dat we weten dat hij een weerwolf is, maar nog niet dat we Faunaten zijn. We gaan hem verrassen.........Vilder heeft de kaart afgepakt. Gelukkig hebben wij hem niet meer nodig. Hopelijk word hij gevonden door kinderen die net zo ondeugend waren als wij............... Lily en ik zijn nog steeds bij elkaar. Als we volwassen tovenaars zijn gaan we trouwen ............ Perkamentus wil dat we helpen met het stoppen van Voldemort. We gaan de uitdaging aan, want zo’n gek moeten we stoppen. Lily en Sirius doen ook mee........... Het is alweer een tijd geleden dat ik hierin schreef. Lily en ik zijn getrouwd en hebben een kind, genaamd Harry James Potter.
 
Op de laatst bladzijde die beschreven was stond wat interessants
 
Voldemort is nog steeds niet gestopt, maar we weten al wat hij wil : Onsterfelijkheid. daarvoor sta ik in de weg. Harry als je dit leest als Lily en ik dood zijn en Voldemort nog niet verslagen is, wacht dan in ieder geval tot je 15 jaar bent. Dan zal je meer te weten komen. We hebben onze voorzorgsmaatregelen getroffen, want ik ben bang dat er iets fout gaat met die Fideliusbezwering. En je kan nu ook niemand meer vertrouwen.
 
Dat was het laatste wat James in het boek had geschreven. Harry voelde weer een brok in zijn keel. Hij las het laatste stukje nog een keer en keek daarna Sirius aan. “Remus en ik weten ook niet wat hij daarmee bedoelde. Maar het is je vijftiende verjaardag, dus....We zullen het zien.” 
Harry zou het later wel helemaal lezen. Nu wachtte hij op de post. Hij kon even niets zeggen. De post kwam gelukkig niet veel later. Eerst een pakje met een briefje en een pakje van Ron. 
 
Gefeliciteerd Harry!
Hierbij een klein cadeautje, ik hoop dat je het leuk vind. Ik hoorde dat Snuffel en jij naar ons toe willen komen. Mijn ouders vonden het oké, maar ik moest alles wel uitleggen.  Tot morgen! Ron
 
Harry maakte het pakje snel open. Het was een zakje snoep, maar het was niet van Zacharinus. Hier zat ook een briefje bij.
 
Eet dit niet op, Harry. Het is snoep van Tovertweeling’s Topfopshop.  Fred en George hebben die geopend op de Wegisweg. Waar ze het geld vandaan hebben gehaald weet ik niet, maar helemaal verbaasd ben ik over het feit dat ma het goed vind. Het effect is niet blijvend, dus je kan het rustig aan Dirk geven, als hij nog snoep lust tenminste. En als het je niet uitmaakt eet je het zelf maar op, dan kan je de Duffelingen op stang jagen.
 
Harry wist wel waar Fred en George het geld vandaan hadden. Hij had hen het geld gegeven dat hij had gewonnen met het Toverschooltoernooi.. Maar ook hij vond het raar dat mevrouw Wemel het goed vond. Vorig jaar was ze verschillende keren erg boos geworden om die geintjes. En de tweeling moest ook nog een jaar naar school. De volgende brief was van Hermelien.
 
Lieve Harry, 
Hartelijk gefeliciteerd! Ik hoop dat je een fijne dag hebt. Ik heb je maar een abonnement op de Ochtendprofeet gegeven, aangezien Rita Pulpers niet meer schrijft. En het is belangrijk nu goed het nieuws te volgen. Ik ga over een paar dagen naar het Nest, ik hoop je daar ook te zien. Liefs, Hermelien
 
Er was ook een briefje van Hagrid in zijn gebruikelijke gebrekkige handschrift met hanenpoten.
 
Beste Harry 
Feine verjaardag! Ik hebt alleen geen cadootje voor je,ik ben druk bezig voor Perkamentus. Zoals je weet bent ik weg met madame Mallemour. Het enige wat ik zeg is dat het iets met mijn moeder te meken heb, maar dan zeg ik al meer dan dat ik zou mogen, maar je vindt het zelf wel uit. Ik zie je wel weer op Zweinstein.
 					Hagrid
 
Harry wist al dat ze naar de reuzen aan het zoeken waren en vond het niet erg dat Hagrid niets voor hem had, hij had toch al een mooie dag. Maar er was nog meer post. Harry opende eerst de brief van Zweinstein. Er zat een brief in dat het nieuwe schooljaar over een maand weer begon en de boekenlijst.
Eigenlijk had de laatste brief de meeste aandacht. Iedereen van wie Harry iets verwachtte had iets gestuurd. Ook het handschrift had Harry nog nooit gezien. “Maak maar open, hoor” zei Sirius. “Het is geen bombrief.”
 
Geachte Heer Potter,
Hierbij nodig ik u op verzoek van uw overleden ouders uit om morgen langs te komen op begraafplaats ‘Het
hofje’ in Londen. Ik ben er ook. Laten we afspreken om een uur of een. Bent u verhinderd, stuur dan een uil
terug. Ik hoop u morgen te zien.
		Met vriendelijke groet
			J. W. van Berghen, notaris.
 
“Dat bedoelde je vader dus,” zei Sirius in gedachten verzonken. “Ik ga ook me, ik ben vreselijk nieuwsgierig.” Harry kleedde zich aan en liep naar beneden. Tante Petunia zat er al. Ze had zo te zien niet veel moeite gedaan voor zijn verjaardag, het enige wat Harry zag was een cadeautje dat op zijn bord lag. Dirk had meestal ongeveer veertig cadeautjes, maar dat was dan ook abnormaal. Oom Herman was al naar zijn werk. Harry pakte het cadeautje uit.
Wat erin zat was echter wel het laatste wat hij verwacht had. Het was een foto van de ouders van tante Petunia, de grootouders van Harry. Hij had ze nog nooit gezien, alleen in de spiegel van Neregeb, en dat was al weer vier jaar geleden. Ook stonden er twee meisjes op, Lily en Petunia.
“Ik dacht je hebt ze nog nooit gezien, dus...” zei tante Petunia. Op de een of andere manier dacht Harry dat het ongeluk haar aardiger of moediger had gemaakt, anders had ze deze foto wel eerder gegeven. “Bedankt.” “Oh het is niks, hoor. Ik had hem eigenlijk veel eerder aan je moeten zien, maar ik wist niet of Herman dat goed vond.” Petunia ging naar de keuken en even later kwam ze terug met drie stukken taart. Toen ze de verbaasde blikken zag in de ogen van Harry en Sirius, zei ze “We hebben een prijs gewonnen. Ik heb laatst een lot gekocht en vandaag kregen we een brief dat we gewonnen hebben! Is het niet fantastisch!” Harry wisselde een blik met Sirius. Het was net of zijn verjaardagen met het jaar leuker werden. Ze aten taart in de tuin, want het was prachtig weer. Dirk at ook wat, maar Petunia vond dat het meeste voor de jarige was. Hij sprak eindelijk een keer met Harry en ze deed ook wat aardiger tegen Sirius. Dit kwam doordat ze haar verteld hadden dat Sirius geen echte moordenaar was. Natuurlijk had ze wel eerst beloofd dat ze niets van dit alles zou zeggen. Herman kwam overigens helemaal verbaasd thuis ( Hoe kan mijn vrouw zo gezellig met dat tuig praten) maar toen hij hoorde dat ze een prijs hadden gewonnen was hij ook in een opperbeste stemming. Ze vonden het zelfs jammer dat Harry en Sirius de volgende dag weg moesten. Wat een beetje geld al niet kan doen...
Er was zelfs een logische verklaring voor die som geld. Sirius had wat geld van zijn rekening gehaald en had dit aan de Afdeling Financiële Hulp op het Ministerie gestuurd, die afdeling zorgde ervoor dat sommige mensen onopvallend een grote som geld kregen. Uiteraard had hij niet zijn eigen naam gebruikt.

Het Hofje
Ze zaten weer in de Collectebus. Twee jaar geleden, toen Sirius was ontsnapt uit Azkaban, had Harry hier ook in gezeten. Goof Blikscha was nog steeds chauffeur, Sjaak Stuurman nog steeds conducteur. Hoewel niet veel tovenaars een (abnormaal grote) hond meebrachten in de Collectebus, omdat het Harry Potter was mocht het wel van Sjaak. Al moest Harry ze er wel eerst van overtuigen dat het geen Grim was. Het kwam juist door Sirius dat Harry die eerste keer in de Collectebus terecht was gekomen. Sirius was net ontsnapt, Harry had hem gezien in de gedaante van een hond en was zo geschrokken dat hij struikelde over zijn spullen, die hij had meegenomen omdat hij tante Margot op had geblazen. Toen hij struikelde had hij zijn toverhand uitgestoken en de Collectebus was gekomen. Toen hadden ze over Zwarts gepraat, omdat Harry hem in de krant zag die Sjaak aan het lezen was. Nu had Harry zelf de Ochtendprofeet en praatten ze over het nieuws. 
“Ze hebben die Berta Kriel ook nog steeds niet gevonden, hè. Sommigen denken dat.. Nou, dat Jeweetwel haar iets heeft aangedaan, maar dan zou hij sterker moeten zijn, toch?”  Er was alweer iemand vermist, maar dit keer een man die niet zo verstrooid was als Berta. 
Harry was een beetje onzeker en keek Snuffel aan. De grote hond knikte. Ze zaten voorin en Goof zou ook horen wat Harry zei. “Hij is ook sterker. Voldemort heeft zijn lichaam terug.”  Bij het horen van die naam schrokken de chauffeur en de conducteur weer net zoals de vorige keer en Goof en toen Harry de zin had afgemaakt, zette Goof de bus maar even aan de kant, anders zou hij verongelukken. Er zat verder niemand in de bus en Goof kwam even bij ze zitten. “Hij is weer terug,  heeft nog aardig wat volgelingen en heeft me weer proberen te vermoorden. Berta Kriel is dood, een Dreuzel is dood en hij heeft ook een leerling van Zweinstein vermoord. En hij heeft plannen om meer macht te krijgen. Ik weet alleen niet wat hij met deze man moet.” Beide mannen zagen lijkbleek. “Weet Droebel hiervan?” vroeg Goof nog steeds verschrikt.
“Ja, maar hij doet er niets tegen. Hij wil het niet geloven.” “Ik heb er ook een beetje moeite mee, maar...,” zei Sjaak. 
“We moeten dit toch eigenlijk aan zoveel mogelijk mensen vertellen? Issie nie goed bij z’n hoofd, die Droebel?”
“Daarom vertel ik het jullie ook,” zei Harry vastbesloten. “We moeten er klaar voor zijn. En als jullie het aandurven, kunnen jullie het ook aan zoveel mogelijk mensen vertellen. Er komen toch genoeg passagiers?”  “Ik ga het ze zeker vertellen,” zei Sjaak weer. “Kunnen we het niet beter via de media doen?” zei Goof met een bang gezicht. Harry dacht even na. “De kranten zullen er uiteindelijk ook wel lucht van krijgen, maar geloof me, het is het beste zo.” Hoewel Harry maar een jongen van vijftien was, hij maakte een grote indruk op Sjaak en Goof. Goof ging stil achter het stuur zitten en ze zwegen allemaal tot ze in Londen waren. Met de Collectebus ging dat wel sneller dan normaal,deze zoefde de weg over en alles ging ervoor opzij. Voor Harry ging het alleen niet snel genoeg. Hij wilde weten wat zijn moeder nog voor hem in petto had. 
Ze mochten hun spullen laten staan, want ze kwamen toch over een tijdje weer terug. Wel moest Harry iets meer dan de normale prijs betalen, maar dat was gewoon voor zoiets.
Ze liepen de begraafplaats op. Harry was eigenlijk nog nooit bij het graf van zijn ouders geweest. Het was vredig en rustig,helemaal anders dan de enige andere keer dat Harry op een begraafplaats was. Dat was met de herrijzenis van Voldemort. 
Hij volgde Sirius, die hem had verteld dat hij daar al eerder was geweest. Sirius liep zomaar tegen een massieve boom aan en verdween. Harry volgde hem door de geheime ingang van Het Hofje. Daar stond een man met een sikje en een aktetas. Verder zag hij er normaal uit. Hij keek even naar de hond, maar besteedde geen aandacht aan Snuffel. 
“Harry Potter, een eer om u te ontmoeten.” Net zoals vele andere tovenaars gleed zijn blik naar het litteken in de vorm  van een bliksemschicht. “Loop maar even mee. Hier zijn de graven van je vader en moeder.”
Toen Harry de prachtige stenen zag met daarop de namen van zijn ouders kon hij het niet helpen. Er gleed een traan over zijn wang. Maar hij moest nu niet gaan huilen, niet nu. Hij kon zich beheersen. Gelukkig had van Berghen het niet gezien ; hij rommelde in zijn papieren. “Hier heb ik het. Lees maar even.” Harry nam het papiertje aan.
 
Laatste wens Lily en James Potter,
mochten wij worden gedood door heer Voldemort vraag dan onze zoon, Harry James Potter  na zijn vijftiende verjaardag naar onze graven te komen en zijn hand in het midden van de steen neer te leggen. De rest volgt vanzelf.
 
De brief was ondertekend door zijn ouders en de notaris. “Ze waren erop voorbereid,” zei van Berghen. “Ze hoopten dat dit maar tijdelijk was, ze waren er bijna zeker van dat Hij Die Niet Genoemd Mag Worden hen niet zou kunnen vinden en dat ze rustig aan de manier konden werken om Jeweetwel te verslaan. Dit hebben ze mij in vertrouwen verteld. De kans bestond echter dat Hij ze wel zou vinden en jullie zou vermoorden. Ze waren zeer slim, je ouders, onthoud dat.”
Er volgde een kleine stilte. “Probeer het maar Harry. Ik ben zelf ook benieuwd.” De twee stenen lagen naast elkaar, maar in het midden van welke steen moest hij zijn hand leggen. Hij besloot maar tussen de stenen te gaan zitten en  op elke steen een hand te leggen. Eerst merkte Harry niets. Toen voelde hij dat de stenen omhoog gingen. Hij liet ze los en deed een paar stappen naar achter. Het was echt waanzinnig. Toen de twee stenen over hun volle oppervlakte tegen elkaar kwamen, uiteraard heel langzaam, was dat nog niets bijzonders. Wat wel bijzonder was, was het feit dat even later een grote hutkoffer uitviel. Gelukkig waren er geen andere tovenaars op de kleine begraafplaats.  Boven op de hutkoffer zat een envelop met het opschrift : Alleen voor Harry. Harry ging op een bankje zitten, even van Snuffel en de Notaris af en las de brief.
 
 Lieve Harry,
hoewel ik me niet kan voorstellen dat ik je niet heb zien opgroeien ( op aarde ), het is wel gebeurd. Ik hoop dat je een moedige jongeman bent geworden en dat je niet te zware lasten moet dragen. Deze ene last echter wel, jij bent een van de drie tovenaars die zijn voorbestemd om Voldemort te verslaan. En daar kan ik je weliswaar vanuit het hiernamaals mee helpen. Dit is een magische hutkoffer. Er zijn zeven ruimtes, waarvan je er zes van kan gebruiken De overgebleven ruimte kan alleen door twee of meer erfgenamen worden opengemaakt. Laat de tekst van deze brief en de inhoud van het pakje aan niemand zien die niet de erfgenaam van Ravenklauw of de erfgenaam van Huffelpuf is. Het bevat alles wat je vader en ik gevonden hebben over de erfgenamen en de Groene Vlammen Toorts. Vertel dit ook niet tegen wie dan ook, je vrienden op school, de notaris of misschien Perkamentus. Als ze een verklaring willen kan je zeggen dat dit een paar van onze persoonlijke spullen zijn, die we bij de notaris in bewaring hebben gegeven. Dat zijn het eigenlijk ook, we zijn de laatste jaren alleen bezig geweest met onderzoek. Bijna alles wat je moet weten zit in het pakketje. Veel succes!
			Liefs, je moeder   
 
Het liefst had hij nu het pak opengemaakt, maar zijn gevoel en die brief zeiden dat hij dat niet moest doen. Hij beantwoordde de vragende blik van Sirius en de notaris met : “Er zitten wat persoonlijke dingetjes in.” De notaris verloor zijn nieuwsgierige blik en ging niet veel later weg. De stenen stonden weer op hun oorspronkelijke plekken. Harry bleef droevig bij de graven staan. Sirius nam zijn normale gedaante weer aan en sloeg een arm om hem heen. Er hoefde maar iets te gebeuren om in tranen uit te barsten. Ze liepen nu stil even de begraafplaats over en Harry hield het pak stevig vast. Hij las de namen en keek of hij ze herkende. Dat deed hij natuurlijk niet. Maar toen las hij Carlo Kannewasser. Hij was blij dat hij zijn lichaam had meegenomen om hem een gewone begrafenis te geven. 
Nu gebeurde het. Al het verdriet kwam los. Hij had vroeger ook wel eens gehuild, maar dat was voor hij wist dat zijn ouders vermoord waren. Al die onschuldige mensen die Voldemort had vermoord, Carlo.... Hij huilde en huilde en hij was blij dat er iemand was die hem stevig omhelsde, hem vertelde dat het goed was.

